
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Valadon: De blauwe kamer 
Schrijfclub Deventer Huisgenoten  

Augustus 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo Suzanne Valadon 

 

Je leeft niet meer 

En ergens 

Toch nog wel 

 

Ik ben je even  

Tegen gekomen 

Door de dichters club 

Van huisgenoten 

In 2022 

 

Jouw schilderij 

De blauwe kamer 

Vond ik 

Intrigerend 

En wilde 

Meer van je weten 

Dus Suzanne 

In deze tijdsspanne 

Kon ik nog meer 

Over je lezen. 

 

Jouw leven 

Je zoon 

En heb 

Meer werken 

Van je kunnen zien 

 

De blauwe kamer 

Het eerste wat ik zag 

Een vrouw 

Relaxt 

Mijmerend 

Rokend en geïnteresseerd 

In boeken 

 

Geen keurslijf 

Corset 

Lang haar 

Make-up 

Zo In het nu 

En dit ben ik 

 

Hoe mooi 

Is dat 

Ook in het hier en nu 

Speelt dat nog 

Mag ik gewoon zijn  

Wie ik ben 



 

Vooruit ziende blik 

Had jij 

En ook 

Geen gemakkelijk leven 

 

Kind zijn zonder vader 

Zelf een kind mogen krijgen 

Zonder dat jouw kind 

Wist wie zijn vader was. 

 

Dag Suzanne Valadon. 

 

Lucy Belt.  

 

 

 

De blauwe kamer 
 
De dame op het bed is aan 
de stevige kant en straalt 
jongensachtig uit. 
 
De kleding nonchalant om haar heen 
en rookt een sigaret. 
 
Zij is zichzelf en dat bedoelde de 
schilderes. 
 
Wees jezelf er zijn al genoeg 
anderen. 
 
Mieke Belt 
augustus 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLAUWE KAMER 

 

Ze had geen zin 

Om voor een schilderij te poseren 

Ook niet voor haar vriendin  

Suzanne 

Daar heb ik het lijf niet voor 

Vond ze zelf 

En ook geen geduld 

Vraag maar een echt model 

Maar ze liet zich overhalen 

 

Je mag je gewone kleren aanhouden 

Je pyama, je hemdje 

En het bed is lekker zacht 

Best uit te houden  

 

Maar niet roken in bed 

Wachten tot we een pauze nemen 

Dan paf je maar een eind weg 

En nemen we samen een neutje 

Of twee 

 

En…  

Hoe vind je het geworden? 

Mwah… 

Ziet er stoer uit 

Daar kan ik me wel in vinden 

 

‘Een vrouw die een sigaret rookt en een boek leest, lig in gemakkelijke kleding op een bank 

zonder verleidelijk of onderdanig te zijn:  ze bestaat als individu, niet alleen als onderwerp 

voor een mannelijke voyeur’. 

(Uit Het Grote Vrouwen Kunst Boek) 

 

Myro Bosch 

 

 

 

 

 

 

 

 



De blauwe kamer 

 

Hè, hè, even In mijn blauwe kamer uitpuffen 

en een sigaretje paffen 

Zo noem ik hem maar, 

‘de blauwe kamer’. 

Niet blauw vanwege de rook van de sigaretten, 

Maar blauw,  

omdat ik, zoals je ziet, blauw zo’n mooie kleur vind. 

Even niets hoeven, even geen gedoe om je heen! 

Even pauze van het drukke leven 

Heerlijk! 

 

Renate de Graaff 

 

 
De blauwe kamer 
 
Het bed oogt aangenaam zacht 
 
Boeken, klaar om te lezen 
 
Ze geniet na van een heerlijk bad 
 
Haar kleding verraad ontspanning 
 
Liggend op haar mooiste, blauw gebloemde dek 
 
Een comfortabele broek en hemd 
 
En een sigaret helpen haar, denkend 
 
Aan mooie momenten en tijden 
 
Die maar niet lijken te stoppen 
 
Hoe lang gaat dit nog door 
 
Suzanne weet het niet maar hoopt 
 
Op een lange, mooie eeuwigheid 
 
Het bed is aangenaam zacht 
 
In haar blauwe kamer… 
 
 
Alie Dekker, september 2022  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suzanne Valadon (1865 – 1938) 
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