
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwe hemel van Wassily Kandinsky 

 

Schrijfclub van de Deventer Huisgenoten november 2020 

 

 

 

 



 

 

Blauwe hemel 

Bij het schilderij Blauwe Hemel van Wassily Kandinsky dacht ik aan een lied: ‘In de mallemolen van het leven, 

draai je allemaal je eigen rondje mee’ van Heddy Lester. Geen idee waarom. Het kwam in me op, liet me niet 

meer los en leidde me door een hemel met hartenvlieger, naar een kleurige turner in spagaat die de 

dromenvanger met vier poten bewondert. Naar Happy Socks die fier wapperend aan een hemelbrug hangen. 

 

Ik zag swingende castagnetten die een haastige wilde gans begeleidden. De gans op haar beurt doet een poging 

om met verfkwasten en mes als bagage naar een warm oord te verkassen. Een vis met jong draagt kenmerken 

van een vogel. Zou hij of zij een buitenechtelijke relatie hebben gehad met één van de tropische hoogvliegers? 

 

Het gehoefde hobbelpaard met passagier maakt zich daar geen zorgen over. Die vermaakt zich met de sierlijke 

bewegingen van dansende libellen.  Een snelle raket zoekt ondertussen zijn weg naar nieuwe planeten. 

Dondervisjes kijken de snelheidsduivel met volle verbazing na. Onder een brug hangt een sportieve golfstok in 

het luchtledige. Samen met kleurenpalet en dambord verderop getuigt het plaatje van grote creativiteit in een 

welgevulde ruimte. 

 

Kleurige stippen her en der benadrukken nog eens hoe diep en helder blauw deze hemel is. Draaiend en 

zwevend, luchtig en licht. Ik zou bijna in deze mallemolen willen wonen… 

 

Alie Dekker, november 2020 

 

 

 

 

Kandinsky Blauwe Hemel 

 

….ik lag op mijn rug in het hoge gras en keek naar de witte wolken die allerlei vreemde maar 

ook bekende vormen aannamen het was heerlijk rustig een stille zachtblauwe dag de hemel 

en de wolken kon ik bijna aanraken net of de lucht steeds dichterbij kwam of juist verder 

weg maar plotseling… heel misschien had ik mijn ogen even dicht… waren de wolken weg en 

zag ik allerlei wonderlijke figuren voorbijdrijven met bonte kleuren in eentje daarvan dacht ik 

een vriendje van vroeger te herkennen maar neen hij leek toch niet echt veranderde van 

vorm werd een kleurig plastic circusclowntje alles leek van plastic zouden ze eindelijk dat 

vraagstuk opgelost hebben geinige vormpjes er van gemaakt steeds veranderend en tussen 

of achter de wolken door laten zweven zodat wij er op lichte dagen van konden genieten en 

ons daar niet meer ongerust over hoefden te maken…. 

Myro Bosch 

 

 

 



BLAUWE HEMEL 

Ik zit hier nu wel met pen en papier, maar het jaartal is me ontgaan.  

En dan wordt het wel duidelijk voor allemaal hoe hier thuis de dingen gaan. 

We kijken graag in de lucht,  de gedachten “krijgen direct een vlucht?” 

Wat wil je ook, je ziet toch niet zomaar alles blauw 

Vroeger was zoiets: “dat komt van de kou “ dan zag je niet wat je wilde zien 

En dacht bij lawaai direct aan “vliegmasjien “.. 

Dan wist je al de tijd is bedonderd,  het is nog lang niet tweeduizendhonderd 

Dus deze brief komt straks in een verkeerde bus 

En meisjes geven de verkeerde slemiel een kus 

Ja nou ja zo komen we er samen nooit uit maar blijven toch hopen dat de brandweer spuit 

En dat die het toch zal doen. 

We geven elke dag genoeg echte poen 

En als ze dat niet goed begrijpen 

Moeten die meisjes ons maar harder knijpen 

Uit angst gaan wij dan naar een tekenaar, 

Niet een gewone hoor, maar ja, maar ja, nou raak ik al de wegen kwijt, een tekenaar die gebruikt een 

krijt 

Of is dat toch met een korte ij 

Ach mens wat word ik nu toch blij! 

En die mooie blauwe zee die neemt alle hijligen (goede ei?) mee. 

Feddo van Slooten 

 

 

 

Blauwe Hemel 

 

Kleurrijke onderwerpen aan de Blauwe Hemel 

Zijn het dieren? 

Ik zie wel dierlijke vormen 

Inktvis, schorpioen en insecten 

Ook stippen 

Is het mijn smaak? 

Nee, niet echt 

Ik hou niet zo zeer van sur - realistische kunst 

 

Maar meer realistische kunst. 

Toch ziet het geheel er vrolijk uit. 

 

Mieke Belt november 2020 
 

 

 

 

 

 

 



Blauwe hemel 

 

Door de ruimte zweven 

Je licht voelen zonder gewicht 

Samen met vreemde wezens even 

Alleen maar genieten van het gezicht 

 

Door de ruimte zweven 

Het doet er niet toe waarheen 

Zonder voorgenomen plan leven 

Zonder klagen, steen noch been 

 

Door de ruimte zweven 

Genieten van het moment 

Van het nu, van je leven 

Het is goed zoals je bent. 

 

Renate de Graaff 

 

 

 

 

Blauw 
 

Speelse fantasie figuren 
duikelen en buitelen 
onder, boven, op, in 

en door elkaar. 
Niet te vangen, 
onbereikbaar. 
Schubdieren, 

onderwater wezens, 
kleurrijk met 

uitsteeksels aan alle kanten. 
De wonderbaarlijke wereld van Kandinsky 

 
November 2020 
Adri Ammeraal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wassily Kandinsky 1866 – 1944 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky

