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Tarot Garden

Toscane in de zomer
Beeldhouwers op lege grond
Zij maken

Zonnegod overziet
Zijn tentakels wijzen de weg
Cookie monsters bewaken
Een correcte kaartlegging

Vrouwe Justitia met weegschaal
Rustig en in evenwicht
Haar blik onaantastbaar
Naar binnen gericht

Het pop-art monument
Verliest zijn deksel
Kleurige lege vensters
Maar zomerzon kan binnen

De prinses in dit verhaal

Met stevig gespierd lijf
Maakt contact met hoge priesters
Zij filmen op hun beurt de horizon

Meneer draak kijkt toe en zucht
Tarot Garden is geboren...

Alie Dekker, december 2020



TAROT GARDEN

GROTE BRUTALE VROUWEN,
ZE ZIJN NIET GEWEND
HUN MOND TE HOUDEN,

IN EEN HOEKJE WEG TE KRUIPEN.
MOOIE KLEURIGE VROUWEN,
ONZE ROLMODELLEN
DE KONINGINNEN VAN HET LEVEN.
ONS HELE LEVEN EEN KAARTSPEL,
SOMS ZWART/WIT, SOMS KLEUR
SOMS VERLIEZEN EN SOMS WINNEN.
LEVENS VAN EN MET KUNST, LAAT
ONS DURVEN, LAAT ONS
LEVENSKUNSTENAARS ZIJN.

Myro Bosch



Tarot Garden

Op het eerste gezicht denk ik aan de Efteling
Of aan een of ander attractiepark
Zoals daar speeltoestellen zijn gegroepeerd.
Het blijkt een tuin te zijn
Een tuin met uitgebeelde tarotkaarten.

Tarotkaarten zijn voor mij een onbekend terrein
Doet me aan waarzeggerij en magie denken
Niki de Saint Phalle laat er echter geen twijfel over bestaan
Zij schrijft bij elke dier / figuur wat het moet voorstellen
Zoals de Empress Card, de Zon Card, the High Priest Card,
de Justice Card en the Tree of Life!

Hier speelt mijn onbekendheid met Tarot parten:
Ik zie geen samenhang in het schilderij
Alleen losse toneelfiguren
Met links onderaan, heel klein
Een vrouw: dat moet haast wel Niki zijn
Niki de Saint Phalle!

Renate de Graaff

Tarot Garden
Een kleurrijk schilderij met menselijke en dierenvormen, de Garden.
Niki maakt grote beelden van grote vrouwen.
Een feestje tussen mens en dier tussen priesters en goden.
Een weegschaal gedragen door een forse dame
Daar valt niet mee te spotten.
Hoge Priestereskaarten en vele andere belangrijke figuren.
Ik voel mij een beetje verloren.
Mieke Belt

December 2020

Tarot Garden



Al heel wat jaren geleden waarschijnlijk was het 2007, dat ik op vakantie ging naar Toscane
en onverwachts in de streek terechtkwam waar de tuin van Niki Saint Phalle was. Totaal
nieuw voor mij en ik wist ook niet dat er zoiets bestond, een tuin vol met beelden gemaakt
van heel veel mozaiekstukjes: een monnikenwerk! Gebouwen zo groot waar je in kon staan
en waarin je je kon verstoppen zoveel kamers..... het leek wel een doolhof.

Nu 13 jaar later een schilderij van haar met de Tarottuin.

Een muur die een beetje op Mondriaan lijkt, de wulpse figuren en andere beelden met gaten
en butsen. Inmiddels weet ik wat meer van haar en begrijp ik wel dat er in haar jeugd het een
en ander gebeurd is en dat dit een manier is om te uiten en te verwerken.

De gehangenen in een boom met angstaanjagende takken die op slangen lijken en dan toch
weer een heel aardig draakje waarvan je denkt: ach wat lief!

Tarotkaarten kun je gebruiken om inzicht te krijgen in bepaalde situaties. Wat hier gebeurt op
deze tekening is een ratjetoe van van-alles- en-nog-wat en ik kan er echt geen wijs uit.

Nikki Saint Phalle heeft haar fantasie laten gaan en heeft bijzondere beelden en schilderijen
gemaakt die tot de verbeelding spreken.

Adri Ammeraal
januari 2021
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