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Vincent van Gogh 

S T E R R E N H E M E L 

 

Ik wilde jou de fonkelende sterren 

Geven 

De maan en alle andere planeten 

Alle lichtjaren tot in oneindigheid 

Zilveren licht 

Waar sprookjes van gemaakt worden 

Eeuwig geluk, stralend in de nacht 

Wolkeloos 

Ademloos 

Maar alles bleef zwart 

Jij kon het licht niet zien 

Jij koos de duisternis 

Eenzaamheid en angst 

 

Myro Bosch 

 

 
Vincent, ze hebben je sterrenhemel bewerkt! 

De hemel is nu blauw 
HARD blauw. 

 
Voor mij had het niet gehoeven. 

 
Je olieverf op linnen 

aangeraakt door lucht en vuil 
was nog sprankelend genoeg voor mij. 

 
Ouder worden doet dat nu eenmaal 

nee, voor mij had die facelift niet gehoeven. 
 

Jeannette, juli 2021 

 

 
 



 

Sterrenhemel Vincent Van Gogh 

Een dorpje bij nacht. 

Een heldere nacht met veel sterren en volle maan. 

Wolkenpartijen die krullen en verlicht worden door de maan en de sterren.    

In sommige huizen brandt nog een licht. 

Het was een warme dag en een zwoele zomeravond.  

Door de warmte kunnen de mensen maar moeilijk in slaap komen. 

Zo ook Vincent: hij moet het bed uit. 

Hij wil naar buiten, de drang om dit te schilderen is groot. 

Zo gaat hij op pad. 

Schildersezel onder de arm, verf in de tas, op zoek naar een goede plek om dit tafereel te schilderen.  

Juli 2021  

Adri  

 

 
Vincent van Gogh. 

De Sterrenhemel 

 

Een kronkelend schouwspel 

Van de Sterrenhemel 

 

Het lijkt wel een zee, 

Waarin de maan schijnt 

 

Het dorp dat inclusief de kerktoren 

Gebouwd is, aan de voet van de bergen 

 

Gemaakt in 1889. 
Mieke 

 

 

 

 

 

 

 



Vincent’s Sterrenhemel 
 
 

De mooiste sterren 

ze staan vooraan 

de mooiste bloemen ook 

Mensen, dieren uit mijn dorp 

zelfs het maaiveld verderop 

Schoonheid uit blauwe huizen 

ze lijken te zweven 

luchtledig onder krullende wolken 

Verderop plek voor een gele maan 

“Ik zou willen…” 

Maar ja, de mooiste sterren 

staan altijd vooraan. 

 

Alie Dekker 

 
De Sterrennacht 

 

Komend uit het Brabantse land 

op zoektocht naar nieuwe indrukken 

Zwervend door Frankrijk, Parijs, 

De Mediterranée. In Arles 

maakt Vincent het schilderij de Sterrennacht 

Opgenomen in een kliniek 

Zoekt hij steun bij broer Theo in Parijs 

Worstelend met zijn somberheid, 

Met het leven, met de dood 

De Sterrennacht voor ons als spiegel van licht en donker 

Als beeld van worsteling en hoop. 

 

Renate 

 

 



S T E R R E N H E M E L 

 

Ik zag haar, maar omgekeerd? 

Gelukkig dat we vraagtekens ook in de schrijftaal hebben opgenomen want anders zou het drama 

zich hebben afgespeeld waar we bij zaten! 

Is dat nu echt de bedoeling? 

Een normaal geschilderde alreeds vertrokken persoon dacht het hare ervan maar het denken was 

voor immer gestoord 

Dus verder dan hier niet gekomen. 

Dus verder dan hier, kon je op deze zondag niet komen. Ach als ik nu behalve een pen ook een bril 

had gekregen! Maar nee, ook daarvan niets te vinden. 

Dus alleen fantasie! 

Is dat genoeg? 

Nee toch! 

Probeer het zonder hulpmiddelen! Oh, is dat wel genoeg? 

Nou oke, tot hier dan en tot een volgende keer! 

Groeten van ons beiden. 

Feddo van Slooten, juli 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sterrennacht boven de Rhône 1888 

 

 

 

 

 
 



 

Vincent van Gogh 

1853 – 1890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nl.wikipedia.org/wiki/De_sterrennacht 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=oxHnRfhDmrk  
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Vincent 
Don McLean 

There was a boy 

Very strange, enchanted boy 

They say he wandered very far 

Very far over land and sea 

A little shy and sad of eye 

But very wise was he 

And then one day 

A magic day he passed my way 

Though we talked of many things, fools and kings 

This he said to me 

"The greatest thing you'll ever learn 

Is just to love and be loved in return" 

Starry, starry night 

Paint your palette blue and gray 

Look out on a summer's day 

With eyes that know the darkness in my soul 

Shadows on the hills 

Sketch the trees and the daffodils 

Catch the breeze and the winter chills 

In colors on the snowy linen land 

Now I understand 

What you tried to say to me 

How you suffered for your sanity 

How you tried to set them free 

They would not listen, they did not know how 

Perhaps they'll listen now… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/search?q=Don+McLean&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMowyFrEyuWSn6fgm-yTmpgHAGEyOJkZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwim0dWzzd3xAhVjg_0HHZOtAGYQMTAAegQICRAD

