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De engel

EEN ENGEL WORDEN
groot of klein

moet voor iedereen
toch mogelijk zijn

dus ook voor JOU!

Feddo van Slooten

Gesloten ogen
vertellen iets
emotie? verslagenheid?

zachtjes lonkt
de ware jij
benen verkeerd
handen verstopt

Was oorlog jouw deel?
tijd mooi mensenkind
nu jij!

Alie Dekker

Met voorzichtige passen

Een aanloopje nemend

Een dekentje onder de arm
Wapperend met de voeten
Dan de vleugels uitvouwen
Dan langzaam opstijgen
Omhoog de hemel tegemoet
Met een weemoedige blik naar de aarde..

Renate de Graaff



Ik zoek de vleugels

van de Engel

Is het een Chinese vrouw of kind?

Zie X benen

niet mooi

geen verfijnde kunst

zou het nooit kopen, enkel de kleur ” blauw “ is mooi
niet de rode brickkleur

daar zie ik “bloed “ in

niet fijn, sorry,

Mieke Belt

Mens of engel naar een schilderij van Paul Klee

Verschil moet er zijn dacht ik

Maar hier weet ik het niet

En... is het een hij of een zij?

Ze heeft haar schouders opgetrokken

Het hoofd naar beneden

De ogen gesloten

En.. wat wankel op de benen

Zou het werk voor een engel ook teveel kunnen zijn?
Ik denk dat het een hele drukke nacht was
Ze was nodig....

Nu is ze moe

Rust goed uit, engel

Vannacht ligt er weer een nieuwe taak.

Adri Ammeraal

Waar gaat hij heen de Engel?
Hij draalt en pruilt

Schuifelt onhandig

Schaamt zich, weet

Dat hij nog veel moet leren
Fout op fout gemaakt
Uitslag krijgt hij ervan
Vlekjes over zijn hele lijf
Zijn vleugels machteloos
Moedeloos laat hij het hoofd hangen
ledereen kan zien

Hoe het er voor staat

Waar kan hij nu nog heen?

Myro Slawa
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Paul Klee (1879 - 1940)
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