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Ik zie ik zie wat jij niet Ziet...

Een oude man, hij kijkt naar mij

Ik lach een beetje onnozel naar hem

En hij beantwoordt mij met gelijke munt
Echt, van schilderijen heb ik nooit gehouden
En deze vind ik toch boeiend.

Feddo van Slooten

Een huiselijk tafereel

van een moeder met haar twee
kinderen

het ene kind wordt getroost
door haar moeder

De slak beeldt voor mij

de traagheid van de tijd uit,

van een zondagmiddag

zie geen golf of zee

maar wel een raam

de zon die prachtig schijnt

als hoop en kracht en de warmte
voor ons, de mensheid

Mieke Belt



DE GOLF

De golf kwam uit het niets
Ongeloof, verbazing
Stilte

Een moment nog stralend blauwe zee
Het volgende een reuze golf
zwart als de nacht met donderend geweld

Paniek, gegil, geschreeuw
ledereen rolt om, valt
Zwemt

Verdrinkt

De zon blijft stralend schijnen
Onaangedaan

Myro Slawa



De golf

Zachtjes dobberen op de zee

In een klein bootje, heel tevree

Plotseling een hoge golf en een plens water

Door de harde wind en even later

Pak ik de boot onder mijn arm

En loop naar het strandpaviljoen voor erwtensoep,
lekker warm!

Renate de Graaff

Na de nachtelijke aanvaring op de kustroute
vaart het containerschip door naar Hamburg.
De zon schijnt. Weekdieren scheppen een luchtje.

Wat overboord sloeg zal bijgeschreven worden
In het Milieuboek van Onomkeerbaarheid

Truus Zijlstra



Willem de Kooning 1904 - 1997
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