
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Co Westerik: Twee figuren 

Schrijfclub 1-4-2020 

(vanwege corona-virus vanuit huis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CO WESTERIK     TWEE FIGUREN 

In de sloot beschermd door hoge bomen, 

heel warm was het met een bewolkte hemel 

heel stil ook en geen zuchtje wind. 

Ze hadden een rustig plekje uitgezocht 

om lekker te luieren die dag. 

Hij wou zwemmen maar was zijn zwembroek vergeten 

ga maar in je blootje zei ze 

dat mag. 

Hoe voelt het water aan je blote billen? 

Als je maar niet wordt gebeten  

door een vis of geprikt door iets engs. 

Neen, het is fijn zei hij 

Ik voel me als een vis in het water 

Myro Slawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Het lijkt wel een tweeling: broer en zus  
De boot is te klein voor hun beiden 
Zij, lekker lui en languit  
met de armen boven haar hoofd  
Hij, tot zijn middel in het water  
Zijn ribbenkast opgetrokken 
Zou het water koud zijn? 
 
Zij draagt een lichtblauw badpak  
met het accent op haar borsten  
En lekker veel haar onder de oksel  
daar houdt zij van 
Hij staat naakt in het water  
Geen knellende kleding:  
dat is alleen maar lastig  
 
Zouden ze plezier hebben? 
Ik kan het niet ontdekken 
Ze poseren voor de schilder 
 
Adri Ammeraal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De belofte 

Twee mensen 
met stille getuigen 
sieren het woud 
 
Allen wachtend 
op een gebaar 
een blik 
 
Samen roepend 
ritselend 
het mooiste lied 
 
Mijn lief 
ik wil alles voor je doen 
 
Alie Dekker 

 

 

 

 

Het eerste diploma 

 

Om af te zwemmen moesten wij  

met de kleren aan, zeiden zij , 

de badmeesters langs de waterkant. 

De kleren voelden zwaar, naderhand.. 

  

Truus Zijlstra 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CO WESTERIK:  Twee figuren  

Wil je een ander gratis laten kijken 

Hoe je lichamelijk bent gebouwd 

Zorg dan dat een van je beste makkers 

Uit je bootje wordt gedouwd 

 

Dat bootje hield de man eerst ook boven water 

Maar hij stapte onder veel gefluit 

Na een ruk aan ’t roer door zijn beminde 

Zonder erbij te denken zomaar het bootje uit 

 

Zo leverde zij ook al haar schoonheid in 

En wat de toekomst voor beiden 

Nu mogen brengen 

Dat wordt dus een onbekend begin 

 

Een onbetrouwbare schilder 

Deed zijn werk zoals u ziet 

Voor beide hoofdrolspelers 

Vind ik als kijker  

Was het resultaat droevig toch, of niet? 

 

Feddo van Slooten 

 

 

Twee figuren van Co Westerik 

 

Twee ontspannen figuren 

Op vakantie en al heel wat uren 

Op de camping aan het luren 

Naar de luierende en kuierende buren, 

Zij snuiven de geur op van de BBQ-vuren 

En denken hoe lang kan het nog duren 

Voor wij gevraagd worden door die buren? 

 

Renate de Graaff 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Co Westerik (2/3/1924 – 10/9/2018) 

 

Biografie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Co_Westerik 

Foto: Herbert Behrens / Anefo - Nationaal Archief 
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