
 

 

 

 

 

 

 
 

Edgar Degas  

‘Danseuses bleues’ / danseressen in het blauw 

Schrijfclub Deventer Huisgenoten mei 2020 

 



 

 

 

 

Laten we dansen… 

 
Het doek gaat op 

Eindelijk… ze mogen 

Spanning is te snijden 

Ademloos wacht publiek 

Op een eerste beweging 

 

Blauw ruist 

Danseressen langzaam uit extase 

Zetten luchtig, licht passen 

Muziek speelt mysterieus 

Typische, strelende klanken 

In de coulissen diepe stilte 

 

Het decor beweegt, ruist 

Alles zweeft, golft 

Neemt iedereen mee 

Naar een andere wereld. 

 

Alie Dekker 

 

 

Danseressen in blauw    Edgar Degas  

 

De schilder schetst ons  

een momentopname vol overgave  

De danseressen zwieren heen en weer  

In hun hemelsblauwe jurken van satijn  

Hun voeten raken nauwelijks de vloer 

De vrolijke muziek zweept hun op 

Ze voelen zich vrij als een vogel  

 

Adri Ammeraal 

 

 

 

 



 

Danseressen in het blauw 

 

Wolken van blauw  

Fladderen als vlinders 

Oefenen op complexe bewegingen 

Spieren rekken, spitzen uitproberen 

Pirouettes draaien 

In zichzelf gekeerd 

Niet  bewust van de omgeving, van 

De mooie natuur, de lente, 

De bloesems en de heerlijke geuren 

Gericht op maar één ding: de voorstelling  

Die perfect moet worden uitgevoerd, 

Dat ene moment waarop alles aankomt! 

 

Renate de Graaff 

 

 
 

Tutu (naar Edgard Degas, kunstschilder) 
 

Meisjes van ballet,  
en ze waren met velen, 
konden op woensdagmiddag 
niet buiten gaan spelen. 

  
Nieuwsgierig heb ik mij welgeteld, 
eenmaal bij hun training gemeld. 
Ik leerde toen voor heel het leven 
dat niet alles ons wordt gegeven. 

  
Op straat gingen wij met zijn allen 

  
hinkelen, springen, ballen vangen, 
steltlopen, klimmen, aan stangen hangen. 
Ritmisch, met liedjes en handje klap, 
elkaar volgen bij iedere stap.  

  
Maar dansen als een ballerina  
werd het niet. Op geen stukken na. 
Daarom bewonder ik graag nu  
deze grote K. Met of zonder Tutu. 
 

 
Truus Zijlstra  

 

 

 



 

 

 

 

 

DANSERESSEN IN BLAUW 

Nog even een paar oefeningen 

Rekken en strekken 

voor het doek opgaat 

de serene blauwe danseressen 

Ze hebben zich al uren los gedanst 

De pijnlijke voeten in hun elegante spitzen 

Opnieuw omzwachteld, het bloed gedept 

Straks zweven ze over het toneel 

Licht, sierlijk, geconcentreerd  

Geen pijn meer 

Alleen schoonheid 

 

Myro Bosch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Beeld van Danseres van 14 jaar door Edgar Degas  

(1878 – 1881) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Degas (1834 – 1917) 

Danseuses bleues (1893 – 1896) Musée d’Orsay 

https://nl.wikiped ia.org/wiki/Edgar_Degas  

 


