Frida Kahlo: de Bus

Museo Dolores Olmedo
Mexico City

Wat mis ik hier

Als metgezel dier

Bij deze hooggeachte

Deels al bejaarde metgezellen
Wie kan mij toch

Uit de duim zuigend vertellen
Wie ik hierbij mis

Hij is toch al jaren niet meer in,
Maar uit de gevangenis?

Dus een positief geluid

Uit zijn eigen keel

De behoefte is groot

In die toneelscene hier

Maar wie ben ik

Mag ik wel zoveel wensen?

Of heb ik alleen te doen met onzinvolle mensen?

Feddo van Slooten

Schrijfclub Deventer
Huisgenoten
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De bus rijdt naar de stad,

Een kleine jongen op zijn knieén

kijkt naar buiten: groene velden,

een beek met knotwilgen erlangs

Misschien mag hij straks een ijsje in de stad?
Een Indiaanse vrouw met haar baby

rust in de bus uit van een drukke dag.

Aan haar rechter zijde (voor ons links)

Een monteur, de das keurig om zijn nek,

Voor de eerste keer op weg naar een klus

Naast hem een jonge vrouw,

Die boodschappen gaat doen in de stad,

Netjes gekleed, het is haar uitje!

Aan de andere kant een deftige dame en dito heer,
Zij voelen zich niet zo op hun gemak in de bus
als er geld naar de bank gebracht moet worden.

Een dag als ieder ander lijkt het.....

Renate de Graaff

Hoop
(De Bus, Frida Kahlo 1907 - 1954)

Keurig wachtend

op de halte

die hen voert naar

waar de wind hen brengt

Tussen mensen

die zij nooit eerder zagen
in hun geschiedenis

van wanhoop

Het knaapje, zijn rug

naar ogenschijnlijke vrede
verlangend naar havens
van veilige hoop.

Alie Dekker, augustus 2020



Bushokje Frida Kahlo

De jongen kijkt uit het raam, zou de bus al komen?

In de verte ziet hij een zwarte stip.

Zou dat ‘em zijn?

Hij is vol verwachting, het is de eerste keer dat hij mee mag met de bus...

En .. dat hij bij oma mag logeren.

Moeder wacht geduldig met de baby op schoot.

Wat zouden de andere mensen gaan doen?

Eén dame heeft een mand bij zich, die gaat vast naar de markt.

De meneer met de blauwe tuinbroek gaat naar zijn werk, hoewel hij een stropdas om heeft...
Het echtpaar naast de jongen gaat misschien wel naar een feest, ze zijn zo netjes gekleed.
Een stil gezelschap: ieder met zijn eigen gedachte.

Adri Ammeraal

Een bus vol vreemde mensen
Ze zwijgen

Hebben elkaar niets te zeggen
Op de lange weg naar de stad
Alleen het jongetje geniet

Hij wil alles zien

De bus stopt en trekt weer op
Stopt en trekt weer op

Het stinkt naar diesel

En dan

De Grote Markt

Eindbestemming, iedereen stapt uit

Myro Bosch



Op 17 september 1925 werd de bus waarin de dan achttienjarige Kahlo met haar vriend
Alejandro Gomes door Mexico-Stad reed, aangereden door een tram.

Door het ongeluk dat haar bekken brak, kon ze geen voldragen kinderen baren.

Maandenlang moest ze in bed blijven, ingekapseld in pleisters en verband, vechtend tegen de
pijn. Ze besloot om te gaan schilderen. (Bron: Wikipedia)

Frida Kahlo (1907 — 1954)

https://www.fridakahlo.org/the-bus.jsp
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